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wij zetten onze nooit gedragen

LINDA VAN BODEGOM (23)
i in d € 1500

‘Nu op Marktplaats:

bedoeld was voor een ander»

Linda fantaseerde als kleuter al over haar
bruiloft. «Wekelijks stond ik met mijn
moeder voor de etalage van de bruids-
winkel. Ik wilde een jurk die wijd uitliep
én een sluier. Ik had zelfs al bedacht hoe
ik mijn haar zou opsteken.» Zo'n drie jaar
geleden ontmoette Linda haar grote
liefde tijdens een vakantie in Turkije. «Er
was meteen iets tussen ons. Ik vond hem
erg vriendelijk en hij zag er goed uit.
Bovendien sprak hij goed Engels en was
niet zo macho als de andere Turken daar.
Aan het einde van de week wisselden
we e-mailadressen uit, maar ik dacht: dat

«

wordt niks, die heeft zo weer een ander.»
Het liep anders. Terug in Nederland zat
Linda dagelijks urenlang te msn'en met
haar Turkse aanbidder. Drie maanden
later stapte ze op het vliegtuig naar
Istanbul. «Het was alsof we elkaar al
jaren kenden. In die week heb ik ook zijn
ouders ontmoet, en zijn opa's en oma'’s.
Het klikte goed met zijn familie, en het
was voor hen geen probleem dat ik geen
moslimmeisje was.»

Kort daarna moest Linda terug naar
Nederland om haar studie aan de Pabo af
te maken, maar na drie maanden was ze
alweer in Turkije voor een romantische
strandvakantie. «Bij het hotel lag een
mooie tuin. Op een avond aten we daar
ter gelegenheid van mijn verjaardag, en
opeens gingen de lichten uit en werden
er kaarsjes aangestoken. Er werd er een
taart binnengereden en hij gaf me een

witgouden kettinkje. Toen hij me ten
huwelijk vroeg, stond hij te huilen van
geluk en ik hoefde er geen seconde over
na te denken.»

Vanwege zijn militaire dienstplicht
hadden de twee afgesproken in de zomer
van 2005 te trouwen in Turkije om
daarna in Nederland te gaan samenwo-
nen. In afwachting van hun hereniging
tien maanden later kocht Linda alvast de
jurk die ze als kind had uitgetekend.
Maar toen kwam uit Turkije het bericht
dat de vader van haar verloofde longkan-
ker had. Linda: «Op de dag dat ik naar
Turkije zou vliegen, overleed zijn vader.
Volgens de Turkse wet moet een
overledene dezelfde dag worden
begraven. Terwijl ik op Schiphol zat,
begroef hij zijn vader. Heel onwerkelijk.
We wilden onze bruiloft eerst uitstellen,
maar daar kwamen we op terug. Zijn
vader had ons zo graag gelukkig willen
zien.»

Het stel begon met alle voorbereidingen,
tot na drie weken bij Linda de twijfel
ineens toesloeg. «Ik kwam terug van een
bezoek aan de feestlocatie en barstte in
tranen uit. Ineens besefte ik wat voor
impact mijn huwelijk zou hebben op mijn
toekomst. Om hem naar Nederland te
halen, moest ik volgens de IND een
bepaald salaris verdienen, terwijl ik nog
niet wist of ik wel een baan zou kunnen
vinden in het onderwijs. En toen liet hij
ook nog weten dat hij, vanwege de dood
van zijn vader, zijn moeder niet wilde
achterlaten en het liefst met ons beiden
wilde samenwonen.»

Linda vertrok, terug naar haar ouders.
«In het vliegtuig heb ik uren zitten
janken. Na een paar weken heb ik hem
aan de telefoon gezegd dat ik er een punt
achter wilde zetten. Hij bleef maar
roepen: 'k wil je in mijn leven, weet wat
je kwijtraakt.’ Maar uiteindelijk liet hij
me weten dat het voor hem nu ook echt
voorbij was. Ik had hem te veel pijn
gedaan.»

Ondanks dit drama hoopt Linda nog
steeds ooit te trouwen. ulk sta wel open
voor iets moois, maar heb me voorgeno-
men het dan veel rustiger aan te doen en
eerst samen te wonen, omdat je relatie
dan wordt getest. Hij wilde dat niet,
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'tI'OUWjUI'k te koop

omdat dat in Turkije een zonde is.» Linda
heeft zich inmiddels gestort op een baan
als kleuterleidster. «Het plezier in mijn
werk heeft me geholpen om uit mijn dip
te komen. Ik ben nog niet helemaal
gelukkig, maar het komt.»

SHADIA SCHOOP (25)
Prijs jurk in de winkel:

Shadia was 19 toen ze samen met haar
grote liefde haar geboorteplaats Curacao
verliet voor een nieuw leven in Gronin-
gen. Ze begon enthousiast aan een
studie bedrijfseconomie. Een geweldige
tijd, vertelt Shadia. «Al jong had ik
besloten: als ik mijn havo-diploma heb,
ga ik in Nederland studeren. Ik was
nieuwsgierig naar een nieuwe cultuur,
en verlangde naar een eigen plek. Op
Curacao is het gebruikelijk dat je lang bij
je ouders blijft wonen. In Groningen
betrokken we een kamer in een studen-
tenhuis. We kookten samen iedere dag,
en met ons weekend-ov verkenden we
het hele land. Hij behandelde me als een
prinses, was zorgzaam en nam vaak
cadeautjes mee. Super was dat.»

Nog geen twee jaar later besloten de
twee te trouwen. «Ik had altijd al een
moole man willen tegenkomen om met
hem kindertjes te krijgen. We spraken af
om op Curagao te trouwen, met onze
hele familie erbij. Ik zag het helemaal
voor me: een jurk met spaghettibandjes,
een sexy decolleté, een klein kroontje,
wij samen in een oud landhuis, met
allemaal traditionele Antilliaanse
hapjes... Mijn jurk, een echt Sissi-model,
had ik snel gevonden. Met mijn moeder
belde ik dagelijks om alles door te
nemen. De bruidstaart was geregeld en
de kleding voor de bruidsjonkers en
bruidsmeisjes. In Nederland lieten we
150 uitnodigingen drukken.»

Terwijl Shadia opging in haar toekomst-
droom, hield haar vriend zich afzijdig.
«Er ontstonden spanningen omdat hij
alles aan mij overliet. Hij vroeg hooguit
hoe het ging, en dat nam ik hem kwalijk.

| T

Shadia: «Terwijl ik
net klaar was met
m'n chemokuur,
deed hij fanatiek
aan bodybuilding»

—

Ik voelde dat hij eigenlijk niet wilde
trouwen, maar als ik dat besprak,
ontkende hij het. Achteraf was dat een
hint dat het niet goed zat tussen ons.»
Zeven weken voordat het stel voor de
bruiloft naar Curacao zou vertrekken,
deed Shadia een nare ontdekking: in
haar rechterborst voelde ze een knobbel-
tje. Aanvankelijk leek een echo uit te
wijzen dat het een goedaardig gezwel
was, maar twee weken voor de bruiloft
bleek de knobbel gegroeid. Na een

punctie kreeg Shadia de diagnose: ze
had borstkanker, en haar borst moest zo
snel mogelijk worden geamputeerd. ulk
dacht nog: het huwelijk kan wel
doorgaan, maar de arts zei: ‘Stel het
maar uit, want we gaan opereren.’ Mijn
wereld stortte in elkaar. Mijn vriend hield
zich heel aanvankelijk sterk, maar toen
hij het nieuws aan zijn ouders moest
vertellen, zag ik hem huilen. Toen wist ik
dat ik sterk moest zijn om mijn ziekte te
overwinnen.»
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Na de operatie en een chemokuur was
Shadia's leven radicaal veranderd.
«Tijdens de behandeling werd ik een
ander mens. Soms stond ik een tijdje
naar mezelf te kijken in de spiegel en zag
dan dat rare beeld. Ondertussen was hij
erg met zichzelf bezig, hij deed fanatiek
aan bodybuilding, ik werd er gek van. Hij
vond zichzelf heel mooi, terwijl ik me
minderwaardig begon te voelen. We
leefden steeds meer ons eigen leven,
communiceerden nauwelijks. Na zeven
maanden heb ik het uitgemaakt. Ik
snapte niet meer waarom we nog samen
waren. Die beslissing luchtte enorm op.»
Shadia heeft haar huwelijksdroom
voorlopig in de ijskast gezet. «Ik wil eerst
lekker genieten van mijn vrijgezellen-
tijd,» lacht ze. « Al dat gedoe rond mijn
huwelijk heeft me vooral verdriet
gebracht, maar ik geef niet op. Binnen-
kort studeer ik af en wil ik terug naar
mijn eilandje. Het is mijn droom om voor
stevige vrouwen een winkel met
moderne kleding op te zetten. Dat de
kanker misschien kan terugkomen, daar
probeer ik niet aan te denken, want dan
blijf je stilstaan, en denk je over tien jaar:
wat heb ik bereikt? Niks!»
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Janin‘le: («Hij verlangde
dat ik net zo enthousiast
werd over ‘het geloof als hij,
en dat ik mensen op straat

gin@ekeren}}_

JANINE DE NEEF (25)

- € 500, met

%

DOP C «Hij niet meer
nog niet verkocht

Janine ontmoette haar toekomstige
verloofde al op haar twaalfde, in de
eerste klas van de middelbare school. «Ik
werd ontzettend gepest, wilde graag bij
de hippere mensen uit de klas horen,
maar dat lukte niet. Omdat hij ook gepest
werd, herkenden we veel in elkaar. We
waren in de pauzes altijd samen.»
Na hun schooltijd verloren de twee elkaar
uit het oog, totdat ze elkaar toevallig
weer ontmoetten in het café. «Hij was
ouder geworden en zag er goed uit.
Ineens was er een vonk. Na drie maan-
den gingen we al een paar dagen naar
Parijs en in september hebben we onze
ouders aan elkaar voorgesteld.»
Janine begon aan een studie pedagogi-
sche hulpverlening in Ede, en hij
verhuisde mee. «Voor hem had ik drie
serieuze vriendjes gehad. Maar hij was
de eerste die helemaal voor me ging, dus

dacht ik: wow, dat moet wel de ware
zijn. We woonden apart, maar als ik na
een dag hard studeren thuiskwam, had
hij voor me gekookt en zelfs mijn kamer
opgeruimd.»

Ondertussen gingen de klasgenoten van
Janine een voor een trouwen. Aange-
vuurd door hun romantische verhalen
begonnen de twee er ook aan te denken.
«Op een zomeravond ging hij op zijn
knieén. Eigenlijk overviel het me, maar ik
dacht: ik moet wel ja zeggen, want hij
heeft de ringen al.»

Er volgde een drukke tijd. Janine vond
een kasteeltje als trouwlocatie, regelde
een Cadillac en kocht een zijden trouw-
japon. Ondertussen liep Janine stage in
haar oude woonplaats, en zag het stel
elkaar nog maar eens per maand. Haar
verloofde kreeg ondertussen veel
nieuwe vrienden. «Hij werd lid van een
kerk waar mensen tijdens de dienst in
extase op hun knieén vielen. Hij kon over
niets anders meer praten. Van mij
verlangde hij dat ik net zo enthousiast
werd over het geloof als hij en dat ik
mensen op straat ging bekeren. Hoewel
ik ook christelijk ben opgevoed, vond ik
dat veel te ver gaan. Ik merkte dat ik niet
verliefd meer was, maar dacht dat het
erbij hoorde, dat het gevoel na vier jaar
was overgegaan in ‘houden van'.»
Terwijl haar familie zich op de dag ver-
heugde, groeiden bij Janine de twijfels.
«Ik wilde het afzeggen, maar durfde
niemand te kwetsen. Pas toen we de
trouwkaartjes gingen ophalen, drong het
tot me door: straks moet ik mijn hele
leven met deze jongen samen blijven. En
zwanger worden, want hij wilde zo snel
mogelijk kinderen - ik was pas 23!»
Zeven weken voor de bruiloft bekende
Janine dat ze de bruiloft wilde afzeggen.
«'Zullen we eerst gaan samenwonen?’
vroeg ik hem nog. Maar dat kon hij niet
verenigen met zijn geloof. Dat maakte de
beslissing heel makkelijk voor mij.»

Nu, drie jaar later, is Janine's visie op de
toekomst compleet veranderd. «Ik ga
over een halfjaar samenwonen met mijn
huidige vriend, een Brabantse levens-
genieter. Trouwen? Voorlopig niet! Dat
heb ik niet meer nodig om erbij te horen
en om gelukkig te worden. Toen ik zo
gepest werd, dacht ik vaak: wat doe ik
toch verkeerd?'Als er dan iemand
opduikt die jou de mooiste van de wereld
vindt, ga je je aan zo iemand vastklam-
pen. De wijste les die ik heb geleerd is:
ik mag er zijn. Dat hoeft me niet verteld
te worden, dat voel ik van binnenuit.» #
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PANTY (NOA NOA), REST (PRIVE) * SHARDIA SCHOENEN (DOLCE & GABBANA VIA SHOEBALOO), OORBELLEN

(OPENINGSPAGINA) LINDA: KROONTJE (BIJOUX BRIGITTE), TASJE (LAURA DOLS), OORBELLEN (MONET),
(MONET), REST (PRIVE) * JANINE: TULE MET KROON, TASJE (BEIDE LAURA DOLS), ARMBAND (MONET)
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