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Tassen- en schoenenontwerpster Hester van Eeghen (1958) groeide op in
ouderwetse weelde, maar aan sommige familiestukken kleeft een pijnlijk verhaal.

TEKST: MINOLU OF DEN VELDE. BEELD: BRENDA VAN LEEUWEN. VISAGIE: MANOLIS NELEMANS

Olifantenballet “Dit is mijn vader. Dat bordje
vind ik symbolisch, omdat ik volgens hem te dik
was. Als ik de trap af kwam, riep hij: ‘Daar komt
het olifantenballet!
Vernederend. Op een
dag heb ik zijn bril van
zijn gezicht geslagen.
Nu zegt hij: ‘Dat ik dat
gedaan heb!’ Toen we
eens wandelden met de
hond vroeg ik: wat had
je gewild, moest ik een
prinses worden? Ik vond
het fantastisch toen hij
zei: ‘Je hebt maatschap-
pelijk minder kansen
als dikkerd, ik gun je
succes.’ Een vriendin
van mij, een psychologe,
vindt het idioot dat ik

Waardevel “Dit museumpje is mijn dagelijkse
vreugde, ik woon bijna in die vitrine. Tassen,

nooit met hem heb gebroken. Maar hij is een antieke schoenen, de eerste portemonnee van
inspirator voor mijn creativiteit. Ik heb gewoon mijn grootmoeder... Deze oude prullen, deze
besloten om de nare dingen niet te horen.” geschiedenissen, hebben blijvende waarde.”
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Deftigdoenerij “Van mijn 9de tot mijn eindexamen woonde ik
in Den Haag. Dat was een hel. Ik kan niet tegen deftigdoenerij.
Voortdurend vroegen kinderen: waarom heeft je moeder geen
blauw mantelpak aan? Ik vond Den Haag zo’n schijnwereld. Mijn
overbuurvrouw, super katholiek en puriteins, zag ik in Amsterdam
zoenen met een andere meneer. Daar schreef ik meteen een
spotlied over. [k was verschrikkelijk moralistisch. Ik kon leraren
laten koken van woede met mijn brutale vragen. Vaak zeiden
mensen: we begrijpen dat er wat draadjes loszitten in je hoofd.
Dan zei ik: ze zitten misschien los, maar er is nog steeds contact! Typerend: op mijn
16de kocht ik een Chaneltasje, net als iedereen. Na een week hesefte ik: dit ben ik
niet en dit zal ik nooit worden. Voor vijftig gulden verkocht ik hem. De ironie is dat
ik nu met een fabriek werk die Chaneltassen maakt. Maar je ziet: ik werk zelden met
donkerblauw leer. Zo traumatisch was het wel.” »
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Theater “Deze pruik symboliseert mijn liefde voor theater. Als kind
schreef ik al musicals en politiek cabaret. Ik heb nog op het Cameretten-
festival gestaan. Hemelse Modder heetten we. Na de middelbare school
ging ik naar Studio Herman Teirlinck in Antwerpen. Dat was keihard.
Eén keer riepen ze tijdens een oefening: maar gij hebt zo'n beschermde
opvoeding! Gij zijt niet door het slijk gegaan! Na drie weken vertrok ik.
Op mijn 23ste deed ik auditie op de toneelschool in Arnhem. Daar brak
ik mijn voet en dacht: dit vak wordt mij niet gegund. Tijdens het herstel
ging ik tassen maken. Ik was gewoon verliefd op leer! Nu ben ik toch
weer bezig met een toneelstuk. Het blijft een eeuwige frictie: wie ben ik?”

Patapoef “Wij woonden bij mijn grootouders, in een soort Peyton
Place aan de Herengracht in Amsterdam. Tantes liepen in en uit, er
dribbelden huishoudsters rond die daar al sinds 1934 werkten. Altijd

pingelde er wel iemand op de piano.
Ons gezin bestond uit vijf kinderen.
Mijn oudste zusje is tien jaar ouder
en ik was het patapoefje, de levende
pop. Toen onze honden puppies
kregen, vond ik dat zo leuk dat ze
me er gewoon tussen zetten. Dus
ging ik ook hondeneten eten, zie je?
Mijn moeder beweert nog steeds: Hes,
dat waren eieren met Brinta hoor!”

eAls we een aardbei badden gestolen, kregen we met de paardenzweep =» Ons buis

Niveau “Deze gouache van Willem Wenckebach kreeg
ik van mijn vader toen ik ging studeren. Thuis werd
op hoog niveau geconverseerd. Alle kinderen waren
gymnasiasten en HBS’ers, bij ons kon je niet dom zijn.
Toen ik naar de mavo moest, heeft mijn vader me diep
vernederd. Hij noemde me Mavo. ‘Mavo, kun je
even...?' Ons huis was een toonzaal. Als we een aard-
bei hadden gestolen van een schaal die net in com-
positie stond, kregen we met de paardenzweep. Mijn
ouders ontkennen het nu. (Lacht.) ‘Je bent niet
zomaar een mens' was hun slogan. [k wilde een
bazaar organiseren voor lepra. ‘Leuk,’ zei mijn moe-
der, ‘maar doe het dan goed.’ Dus nodigde ik politici uit, maakte een
prijslijst. 11 was ik. Als ik vioolspeelde, gilde mijn vader: ‘Die f moet
hoger!' Ik dacht: hoe lang moet ik studeren tot jij tevreden bent?”




Babyvleugel “Mijn familie is doops-
gezind, dus soberheid stond hoog in het
vaandel. Maar met belangrijke dingen
werd mijn vader gul. Deze vleugel zette
hij voor mij in de tuinkamer. Na mijn
studie mocht ik met mijn ouders naar
India. Ik maakte toen al leren objecten.
Daar zag ik prachtige, handgemaakte
tassen en portefeuilles. [k vroeg wie de
leverancier was, en bij die man heb ik
op mijn 26ste van mijn spaargeld mijn
eerste collectie lederwaren besteld. Ik
bewaarde ze in mijn babyvleugel, want
mijn studentenkamer was piepklein. Op
Koninginnedag heb ik alles verkocht.”

Italié “Eenentwintig jaar geleden
woonde en werkte ik in Milaan.

Mijn man en ik raakten bezeten van
intarsia (inlegwerk van hout, red.).
Deze kast is een negentiende-eeuwse
herleving, ingelegd met been en
edelstenen. We vonden hem op de
Marche aux Puces in Parijs. Er zijn
er zeven gemaakt, twee daarvan
staan in Paleis 't Loo. Maar wij hewaren er gewoon onze
vazen in, haha. Een dierbare herinnering aan Italig.”
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Papkindje “Dit ‘papkindje’, zoals wij het noemen,
isvan Pietro Calvi en komt uit de zaal van ons huis
aan de Herengracht. Mijn overgrootvader kocht dit
op de Eerste Wereldtentoonstelling in Parijs. Ooit
kregen mijn grootouders een reis naar Indié van de
bank. Ze werden uitgenodigd door de contrasultan,
die zaken wilde doen. Daarna heeft de sultan bij
mijn grootouders gelogeerd. Hij was helemaal

weg van het papkindje, schreef hij later. Net toen
het verscheept zou worden, hoorde de inklaarder
op het nieuws dat de familie van de tegensultan

was uitgemoord. Dus het papkindje werd weer uitgepakt. Daardoor is ——
het nu van mij. Eigenlijk ben ik meer een verhalenverteller dan een Kijk voor Hesters ontwerpen
ontwerper. Mijn tassen zijn nooit zomaar een vorm, er zit altijd een {-op-www.hestervaneeghen.com

geheim in verstopt, een diepere laag, die zich onthult als je'm opent.” m




