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In ‘Ofhoe waarom’ volgen we vijf dagen
lang glossyjournaliste Flora Vos, een
vrouw die door haar leven struikelt op
zoek naar liefde en erkenning. Hanna
Bervoets bedacht het verhaal op de
donkere zolderkamer in haar vooroor-
logse antikraakwoning in Amsterdam-
Noord. Beneden snort zachtjes een
gaskachel, boven toont ze de zwartge-
blakerde resten van de wietplantage die
hier ooit gevestigd was. Ze praatin de
stijl van haar debuut: snel, associatief,
en afwisselend serieus en vol zelfspot.

Is die Flora Vos jouw alter ego?
“Jaen nee. We zijn allebei 25, wonen in
Amsterdam, we zijn allebei journalist
en groeiden op bij onze moeders, maar
daar houdt de vergelijking op. Flora is
op haar werk de luisteraar, de grijze
muis, terwijl ze eigenlijk haar hele
leven lang gezien wil worden. Ze zit
bijvoorbeeld dagenlangin het publiek
bij tv-programma’s, maar het levert
niks op en ze wordt langzaam gek.
Uiteindelijk vindt ze het ultieme middel
om in één klap alle aandacht op zich te
vestigen - meer verklap ik niet.”

‘OPEENS ZATEN WE

ALS EEN SOORT GEZIN AAN
DE ONTBIJTTAFEL. DAT VOND
IKZO IRRITANT
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Je online promotiecampagne heeft nogal de aandacht getrokken.
Een hele website, de mogelijkheid om met Flora te hyven, te face-
booken en te twitteren... Ideetje van de uitgever?

“Nee, ik doe alles zelf. In de literaire wereld is er heel weinig budget
voor pr, dus mijn hoofd komt natuurlijk niet zoals Harry Mulisch in
bushokjes terecht. Daarom heb ik zelf een campagne bedacht. Met een
inlogcode uit het boek kun je op de website deleted scenes lezen. Je kunt
daar ook de muziek uit het boek beluisteren en filmpjes van Flora be-
kijken. En tot half oktober kun je vrienden worden met Flora via bij-
voorbeeld Facebook.”

Voel je je al thuis in de literaire wereld?

“Wat heel grappig is: voor de achterflap kwam hier een fotograaflangs
enik had bedacht ombellen te gaan blazen voor een muurtje met post-
its. Die man zei dat hij schrijvers altijd voor hun boekenkast fotogra-
feerde, maar ik heb helemaal geen boekenkast! Ik zit helemaal niet in
die literaire wereld en ik lees ook niet zoveel boeken. Drie uur per dag
lees ik, maar dan tijdschriften en krantenbijlagen. Laatst was ik op een
feestje met wat jonge schrijfsters. Stond ik daar naast Hannah Buen-
ting en Renske de Greef. Heel génant, want ik had hun boeken niet ge-
lezen. Toen ik me dat liet ontvallen werd het heel stil.”

Hoe kwam je er dan op om schrijfster te worden?

“Als kind schreef ik voor de lol musicals en tijdens mijn studie ben ik de
journalistiek ingerold. Maar ik heb nooit gedacht: schrijfster worden,
datis mijnroeping. Het is meer dat ik niks anders kan. En schrijven is
het enige waar ik voldoening uit put. Als ik schrijf, ben ik urenlang he-
lemaal van de wereld en heb ik geen enkel besef van tijd.

Op mijn twintigste heb ik besloten dat ik elk jaar iets nieuws wil doen,
anders verveel ik me. Bij Volkskrant Magazine maakte ik bijvoorbeeld
reportages. Ik mocht maken wat ik wilde, maar na een jaar begon ik al
een beetje te piepen van: ik heb zin in iets nieuws. En toen kwamen er
allerlei uitgevers op me af. Ik nam me voor: nu zeg ik op alles ja, want
dan hoefik zelf niet te kiezen wat ik ga doen.

Hetboek was geen zware bevalling. In drie weken heb ik bedacht wat
het moest zijn en in vier maanden heb ik het geschreven. Ik zat gewoon
elke dag van negen tot vijf achter de computer.”

Heb je die discipline van huis uit meegekregen?

“Nee, mijn moeder was heel anders dan ik. Ze heeft antropologie en
onderwijskunde gestudeerd, dat was vrijheid-blijheid. Als ik vroeger
huiswerk ging maken, meldde mijn moeder vrolijk dat zij, toen ze mijn
leeftijd had, geen huiswerk maakte maar in haar eentje ging roeien in
één of ander meer. Het was altijd rommelig. Ze werkte niet en ze heeft
ook een tijd in de bijstand gezeten, net als mijn vader.

Toen ik werd geboren woonde mijn moeder in een woongroep. Mijn va-
der was meer een donor dan een echte vader. Ze hebben nooit samen-
gewoond maar hebben altijd een latrelatie gehad. Het was net alsof ik
gescheiden ouders had. Tot mijn twaalfde ging ik één keer per week op
maandag naar mijn vader en soms ook een weekend. Na een jaar is mijn
moeder met ruzie uit de woongroep vertrokken en gingen we met z’n
tweetjes in de Amsterdamse Pijp wonen.”

Lijk je op je vader?
“Mijn vader is heel geinteresseerd in mensen en dat heb ik stiekem een



beetje overgenomen. Maar op mijn achttiende zou ik dat nooit hebben
toegeven, want toen wilde ik niks met hem te maken hebben.”

Waarom?
“0, gewoon, pubergedrag.”

Niks met je vader te maken willen hebben, klinkt niet gewoon...
“Nou, wat het was: op vrijdag kwam hij altijd bij ons slapen en op zater-
dagochtend zat hij dan dus ineens aan de ontbijttafel. En met mijn gek-
ke puberbrein had ik bedacht dat dat heel irritant was. Opeens zat je
daar met zijn drieén, als een soort gezin, dat vond ik zé irritant! En het
conflict ontstond - echt belachelijk - omdat hij alle jampotjes, kaas en
salades op tafel zette. Moeder en ik deden dat nooit. Nu kan ik moeilijk
achterhalen wat mijn motieven waren, maar het stoorde me zo dat ik
ontplofte - hup naar mijn kamer en de deur dichtsmijten. Ik denk niet
dat mijn vader mij een leuke dochter vond.”

Heb je ooit gerebelleerd tegen jullie ongewone gezinssituatie?
“Nee, het was altijd wel prima. Op school moest ik het wel uitleggen
maar zelf vond ik het niet raar, want ik wist niet beter. Er waren thuis
ook geenregels. Alles wat ik deed was goed.”

Ooit misbruik van gemaakt?
“Nee. Van jongs af aan mocht ik onbeperkt uitgaan en het maakte niet
uit hoe laat ik thuiskwam, maar ik deed dat niet. Mijn vader blowde wel
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PER WEEK DRONKEN THUIS.
TOEN DACHTEN

MIJN OUDERS WEL: OEI...

eens en vroeg op mijn veertiende of ik eigenlijk al geblowd had, maar ik
vond dat te vies. Ze hebben me ook nooit verboden om te drinken, maar
ik was als puber geen grote drinker, dat kwam pas later. Mijn wilde ja-
ren begonnen op mijn achttiende. Er zijn zomers geweest dat ik vijf
keer per week dronken thuiskwam en bleefliggen tot drie uur. Toen
dachten mijn ouders wel: oei!” »
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< Wat drink je zoal?
“Wodka. En roseetjes, ik ben daar echt een doos in.”

Is het moeilijk om er af te blijven?

“Ja, ik zou niet zonder kunnen. Nou ja, hoho, ik kan wel zonder, ik ben
geen alcoholist, maar ik zie geen reden om te stoppen. Ik vind het heer-
lijk om te dansen tot acht uur’s ochtends met alles wat erbij hoort, het
flirten, de alcohol... en dan tollend naar huis. Meestal gaik dansen in
Studio 80 of de Flex Bar in Amsterdam. Maar alleen in het weekend,
want ik kan niet brak schrijven.”

En doet je outfit er toe?

“Datis best belangrijk. Ik ga uit op plekken waar de modescene rond
Bas Kosters komt, waar iedereen kijkt naar wat je aanhebt en elkaar
fotografeert voor modeblogs. Maar ik heb het afgelopen jaar helemaal
niets verdiend, dus heb ik mijn oude jurkjes gerecycled. Ik leef nu van
mijn spaargeld. Mijn eerste voorschot van de uitgever? Hou op, ik was
eennobody dus ik kreeg-€1000 en daar heb ik eten van gekocht.”

Je boek begint met een scéne van YouTube - zijn die internetfilm-
pjes een soort verslaving van je?

“Nee hoor, maar omdat mijn hoofdpersoon, Flora Vos, YouTube-tips
geeft op mijn website, zit ik er nu de hele avond op. Het klinkt dom,
maar Britney Spears is echt een grote inspiratie geweest. Op YouTube
vond ik een filmpje dat enorme indruk maakte. Eerst rijden er minu-
tenlang ambulances voorbij en dan zie je één seconde een shot van
Britney op een brancard. Ineens zit ze rechtop en kijkt rechtin de ca-
mera. Al die hysterie, zwaailichten en paparazzi culmineren in die éne
lege, eenzame blik, dat gevoel wilde ik in mijn boek.”

Moeten we je boek zien als een kritisch commentaar op moderne
media en paparazzi?

“Nee, absoluut niet, ik heb een hekel aan een opgeheven vingertje.

Tk beschrijf hoe mensen nuleven, maar ik relativeer het met humor. Tk
kijk heel veel naar realityshows op televisie, dat inspireert mij meer
dan literatuur. Reality speelt met de vraag wat echt of niet echt is en of
de waarheid er iiberhaupt toe doet. Dat thema zit ook in mijn boek.
Mijn generatie, de twintigers, heeft uren voor het scherm doorge-
bracht. Televisie is voor ons net zo echt als de werkelijkheid.”

Je bent nu columnist van Volkskrant Magazine. Je eerste column
ging over de nieuwe vriendin van je vader. Vond hij dat leuk?
“Nou mijn ouders waren niet zo blij, ze vonden het veel te persoonlijk.
Mijn oma wist niet dat het uit was tussen mijn ouders. Ik was verbaasd
dat het zo’'nimpact had, de volgende keer ben ik iets voorzichtiger. Dus
gaatie over hoe ik een onenightstand beleef.”

Is de onenightstand een belangrijk fenomeen in jouw leven?
“Ach het loopt niet de spuigaten uit, maar ik heb geen vriend dus ja, dan
heb je dat.”

Doe je ook aan lange relaties?

“Nee. Mijn laatste vriend had ik toen ik vijftien was, dat was ook mijn
eerste. Een gebrek aan bindingsdrang, dat is het. Ik blijf maar verhui-
zen, ik heb geen relatie, ik wil geen vaste baan, ik mijd vaste patronen.
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Het beste volgens Hanna

TV-serie: ‘Six feet under’, ‘Wie is de mol?' en ‘America’s next top
model’ Musicalfilm: ‘Moulin Rouge' Website: “Facebook, de hele
dag” Modeontwerper: “|k ben een koopgootmeisje: Zara, Mango
en H&M en wat ik daar koop, pas ik aan door het bijvoorbeeld te
verknippen” Snack: “lk rooster de hele dag door dingen in mijn
gaspitje: plakjes kip, wortels en stukjes appel” Tijd van de dag:
“Op eenwerkdagbenik tussen elf en één het productiefst. Niet
eens zo lang, haha”

Tk heb het overal snel gezellig, maar dan
voor even, want dan stap ik er weer uit.
Hetis een beetje gek, dat weet ik wel.
Maar waarom zou je alles samen moe-
ten doen? Als je een relatie hebt, moet je
steeds verantwoording afleggen en alles
afstemmen.”

Een relatie betekent volgens jou dat
je dingen moet opgeven?

“Ja.Dat is mijn vooroordeel. Het voelt
echtalsje vrijheid, je autonomie kwijt-
raken. Als ik ooit een relatie krijg, wordt
het een latrelatie. Daarin lijk ik toch op
mijn moeder.

Delaatste jaren had ik vaste scharrels
waar ik ’s nachts terecht kon en nu zijn
dat onenightstands geworden, maar ik
blijf nooit slapen. Waarom niet? Nou, de
volgende ochtend denk je: ik wil hele-
maal niet met je praten, ontbijten of je
leren kennen. Ik wilde gewoon met je
naar bed! Laat mij maar thuis met mijn
wallen op mijn knieén cornflakes eten,
dankanikdaarnameteen lekker gaan
schrijven. Ik vind mijn werk nou een-
maal belangrijker, dat is mijnléven.” ®

EEN RELATIE?
DAT VOELT ECHT ALS MIJN
VRIJHEID, MIIN
AUTONOMIE KWIJTRAKEN'
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